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Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

ORDE VAN DIENST 

 

- Voorbereiding 

 

Intochtslied Rakelings Nabij p. 50:1,2 (mel. Lied 672) 

 

Kom zing op deze dag 

met ons het lied van leven. 

En deel met ons het licht, 
de kracht door God gegeven. 

Drink met ons uit de bron 
van water rijk en fris. 

Vier met ons nu het woord, 
dat God met mensen is. 

 

Dat God met mensen is, 
dát willen wij be-amen 

in woorden en in daad, 
met hart en handen samen. 

Zijn Geest door-ademt ons, 

bezielt héél ons bestaan. 
God die met mensen is, 

wil met ons verder gaan. 
 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  

 

 



Lied Lied 274:1,2,3 

 
Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 
Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 
Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

 

Kyrië en Gloria 

  * gebeden, afgewisseld met    

 

‘Keer U om naar ons toe,  
keer ons toe naar elkaar’ 

 

  * gloria  Lied 117A 

 
Gij volken loof uw God en Heer 

wil Hem het loflied zingen. 

Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 

 
Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 
 



Wegwijzing 

 

- Het Woord 

 

Lied Lied 849:1,2,3 

 

Zoek de wegen van de wijsheid 
die de schepping dansend groet. 

Blijf haar volgen, schenk haar aandacht 

proef haar woorden, juist en goed. 

Wijsheid baant het pad naar vrede, 

doet ons voor wat liefde doet. 
 

Luister naar de stem van wijsheid, 

op de markt prijst zij haar waar. 

Hoor het woord dat mens geworden 

ware goedheid openbaart. 
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 

vinden recht en trouw elkaar. 

 

Zuster wijsheid, kom en help ons, 

voed wie nieuw geboren wordt. 
Zielsvriendin en liefste naaste, 

wek het heilig licht in ons. 
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 

om de aarde en om God. 
 

Lezing Marc. 7:24-30 

 

Lied Lied 647 

 
Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos 

door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 

wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 

 

Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 

door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 



brood om te breken: 

wij kunnen bestaan. 
 

Voor mensen die vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 

wij worden verstaan. 

 

Voor mensen die hopend, 

wankel gelovend 
door het leven gaan, 

herstelt God uit duister 

Adam in luister: 

wij dragen zijn naam. 

 

Prediking 

 

Lied Zingenderwijs 4 (mel. Lied 910) 

 

Als mensen leren geven 
en delen met elkaar, 

dan vieren wij het leven 
en wordt de vrede waar. 

Als mensen durven dromen 
van het beloofde land, 

dan kan er liefde komen, 

gaan mensen hand in hand. 
 

Als mensen willen nemen 
steeds groter en steeds meer, 

dan worden vrienden vreemden, 

daalt haat op aarde neer. 
Maar als wij leren horen 

naar wat Gods woord ons vroeg, 
dan is voor alle mensen 

de aarde groot genoeg. 

 
Laat onze oren horen, 

laat onze ogen zien: 
het goeds waarvan wij dromen, 



het is er al misschien. 

Als wij aan vrede werken 
met hand en hart en mond, 

dan zul je het gaan merken 

de hele wereld rond. 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis      

Gebeden 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied Lied 825:1,4,5 

 

De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 

Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

onwetend wij geloven. 
 

Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 

Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 

naar Hem, uit wie ons leven is. 

Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 

 
Ja, Hij is elk van ons nabij, 

hoe hemelhoog verheven; 

in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 

Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 

voorgoed met Hem verweven. 

 

Zegen 

 

 



Lied Lied 825:3 

 
Hij blies ons van zijn adem in. 

Hij, hemelhoog verheven, 

heeft ons in Adam één begin, 

één levensdoel gegeven: 

te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar 

in zijn verbond te leven. 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Project Moldavië 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 
Omzien naar elkaar 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, is opgenomen in het Wilhelminaziekenhuis 

in Assen i.v.m. nierstenen. 

 

De mens is aan elkaar gegeven. Samen kunnen we het leven delen en dragen. 

Hoe goed is het om vanuit de geloofsgemeenschap in de naam van God er 

voor elkaar te zijn.  Alfred Bronswijk verwoordt dat zo: 

 

Waar twee of drie in uw naam 

geloof delen  - hoop koesteren - liefde schenken, 
elkaar de hand toe steken, 

elkaars zwakte dragen – elkaar levenskracht geven, 

dáár bent U in hun midden – als bron van leven. 

 

Open inloop dinsdagmiddag 

Van 14.00 – 16.00 uur is de zijdeur van de kerk open om even binnen te 

lopen bij ds. Gerda van Vliet. Ik zit voor u klaar in de consistorie en zie uit 

naar uw komst! Koffie en thee staan klaar. Welkom!! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Reuvekamp. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. S. Hoekstra- van der Tuuk, Eidereend Emmen. 

Mevr. H. Lunenborg-van der Kaap, Oostermarke Emmen 

Meerjarenproject Kinderopvang in Moldavië 

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot 

overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te 

verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, 

zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en 

liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden 
en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.  

Situatie in Oekraïne  

In Moldavië worden Oekraïense vluchtelingen gastvrij ontvangen. De 

Moldavische bevolking, regering en humanitaire organisaties zetten zich 

onophoudelijk op voor de vluchtelingen. Onze partners in Moldavië geven 

een update van de situatie. 

Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen 

ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven. De kinderen 

worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in kerken. Ze 

krijgen volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun 

huiswerk. Ook kunnen ze sporten en  zijn er creatieve activiteiten onder 



leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het 

eerst  wat het is om op liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een 

ervaring voor de rest van hun leven. 

Er zijn in Moldavië 45 kindercentra waar 1400 kinderen opgevangen worden. 

De dagcentra zijn 3 ä 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen 

per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. We hopen dat u dit 

project van harte steunt. 

De Taakgroep Diaconaat 

 

Stichting Leergeld. 

Avondmaalscollecte van zondag 25 augustus is voor Stichting Leergeld. 

Als Stichting Leergeld Emmen en omstreken richten wij ons op kinderen uit 

gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie 

buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 

jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later 

meetellen in de maatschappij! 

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een 

sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel 

kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

 

Inleveren kopij Zuiderklanken. 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 21 augustus 12.00 uur, bij 

mevr. Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 

 

 

Zondag 25 augustus 

Voorganger:  Ds. G. W. van Vliet, Heilig Avondmaal 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: Diaconie  

Uitgang:  Pastoraat en Eredienst 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  
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Het komende seizoen starten we met een gezamenlijke startzondag/startweekend. 

Zaterdag 21 september wordt er een gezamenlijke barbecue georganiseerd bij 

het Kruispunt op Erica. En op zondag 22 september een gezamenlijke 

kerkdienst in de Kruiskerk in Klazienaveen. Het jaarthema van de PKN is dit 

jaar: "Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk". We gaan proberen 

dit thema tijdens het startweekend terug te laten komen. 

 

MET ELKAAR barbecueën voor alle gemeenteleden van "Kerken met Vaart" 

 

Op zaterdag 21 september organiseert Kerken met Vaart een gezamenlijke 

barbecue. We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk gemeenteleden van de 

verschillende kerken aanwezig zullen zijn. Ook aan de kinderen wordt 

gedacht. Iedereen is welkom! 

U ziet ook in de titel dat MET ELKAAR met hoofdletters geschreven staat, 

dit heeft een bedoeling. We willen namelijk met elkaar barbecueën. Daarom 

zou het fijn zijn als jullie als gemeenteleden iets mee neemt, bijvoorbeeld een 

salade, saus of iets dergelijks, zodat we ook daadwerkelijk met elkaar kunnen 

barbecueën, met een gezamenlijk voorbereide barbecue.  

De activiteitencommissie zorgt voor het vlees, de stokbroden, drankjes en de 

barbecues. Voor degene die geen vlees neemt, (graag even melden), zorgen 

we voor een vervanger. Jullie als  gemeenteleden zorgen voor de rest. 

Hebt u geen mogelijkheid om iets mee te nemen, geen probleem u bent altijd 

van harte welkom! 

De barbecue is op zaterdag 21 september tussen 16.30 uur en 20.00 uur 

bij het Kruispunt op Erica. 

 

Deelname is gratis, een vrije gift stellen we wel op prijs. 

 

Wel willen we graag weten hoeveel personen er komen en wat u meeneemt, 

dit  i.v.m. de organisatie. Opgave graag voor 15 september 2024. 

Omdat de barbecue dit jaar bij het Kruispunt op Erica is, regelen we vervoer 

voor degene die graag gehaald en thuisgebracht willen worden. Laat het ons 

weten, want we willen graag dat iedereen mee kan doen. 



Er komt t.z.t. een opgavenformulier in het voorportaal van de kerk te liggen 

waar u op kunt opgeven en aangeven wat u mee wilt nemen. Ook kunt u 

hierop aangeven of u vervoer nodig heeft.  

Of u kunt mailen of bellen met: 

Corenna Mennik 

e-mail: corennadehaan@hetnet.nl telefoon: 0621861427 

Gezamenlijke startzondag 

 

Op zondag 22 september organiseert Kerken met Vaart een gezamenlijk 

kerkdienst in de Kruiskerk in Klazienaveen, met als thema "Als nieuw! 

Leven in het licht van Gods Koninkrijk".  De dienst wordt geleid door  

Ds. A van der Velde, m.m.v. mannenkoor Fanfaron uit Klazienaveen en het 

kinderkoor "Kinderen van het Licht" uit Erica. 

De dienst begint om 10.00 uur tijdens de dienst is er kindernevendienst. 

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje 

koffie, thee of limonade. 
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